
High Koe Herman

“Hi, Koe, ben je high ?”
“ ’t Is van het wiet in het gras...”
De lente komt zo.

Dan haal ik mijn fiets
Van de haak. Als jonge snaak
Van vijf en vijftig.

Met de club op stap.
Diesels en Supers tezaam,
Soms, maar niet altijd.

In de wei staat zij.
We passeren er dikwijls,
Met de fiets dan toch.

Dan roept Johan blij :
“Koe, je staat weer veel te vet !”
Maar Luc houdt hem kort.

Luc en Johan zijn
De twee talooreterters
Geweest van vroeger.

De rest van de groep
Tert sindsdien in plastieken
Bordjes en bekers.

De besnorde Luc
- Johan is niet van den boer –
Is wel van den boer.

Hij kent van alles
Wat, en zegt niet veel, maar is
De beste kopman.

Maar nu zegt hij toch :
“Die vette koe is Herman,
Die koe is een stier !”

Want Luc kent die koe.
En Johan roept naar Herman :
“Herman, ben je high ?”

High Koe Herman loeit :
“ ’t Is van het wiet in het gras...”
De lente komt zo.
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